Op weg naar Elzas!!!

Vrijdagochtend 2 november2018 om 6:00 uur vertrekken we met 7 "wijngekken" in 2 auto's
naar Ribeauvillé in de Elzas Frankrijk, het zit lekker mee onderweg en komen er rond half 1
aan.

De achtste wijngek die een dag eerder vertrokken is sluit ook aan, we gaan eerst even
lunchen met z'n allen, allemaal met een traditioneel Elzas gerecht: een Tarte
Flamée/Flammkuchen, met natuurlijk een Crémant D'Alsace ( een BRUT van Heimberger,
cave de Beblenheim) om de studiewijnreis in te luiden!

Nu kan het proeven beginnen!!

Ons eerste bezoek is bij Maison Trimbach in Ribeauvillé, we hebben niet gereserveerd omdat
wij niet precies wisten hoe laat we aan zouden komen, maar we kiezen 5 wijnen uit en
beginnen met proeven. We proeven Riesling, Riesling Grand Cru, Pinot Gris, Gewurztraminer
en een Pinot Noir.

Daarna rijden we naar Bergheim voor onze volgende proeverij, we zijn veel te vroeg voor
onze afspraak dus wandelen nog even het kleine dorpje door en vinden nog een wijnhuis
waar we kunnen proeven, Muller Deiss, een klein ouderwets wijnhuis, heel leuk!

Om 16:00 uur staat er een reservering bij Domaine marcel Deiss in Bergheim, daar proeven
we 7 wijnen, maar we hebben een hele slechte begeleider, die weinig aandacht en tijd aan
ons besteed, we kunnen bijna geen vragen stellen en de informatie over de wijnen is zeer
beperkt, wat erg jammer is van de goede naam die ze toch hebben!

Terug naar het hotel, even opfrissen en om 20:00 uur diner in restaurant Au Passage de la
Tour op loopafstand van het hotel.



Zaterdag 10:00 uur een proeverij bij Sipp Mack in Hunawihr, een familiebedrijf met 24 ha en
werkt biologisch. De proeverij wordt geleid door Laura de vrouw van Jacques( de wijnmaker),
maar door onze technische vragen over de wijnen, haalt ze ook nog maar even haar dochter
Carolijn erbij die nauw samenwerkt met haar vader in het wijnbedrijf om het één en ander
nog duidelijker te maken.

We proeven 15 verschillende wijnen en zijn allen heel enthousiast over de kwaliteit, de auto
wordt dan ook volgeladen met dozen wijn en krijgen van Laura ook hog een MAGNUM mee
van een van hun mooiste wijnen om er later nog een keer van na te genieten, Fantastisch!!

De proeverij is ontzettend uitgelopen, waardoor we geen tijd meer om ergens lekker te
lunchen, niet alleen qua tijd maar ook omdat alles vol zit, dus zijn genoodzaakt om langs de
McDonalds te gaan!]

We redden het dan ook net weer om op tijd bij André Thomas et Fils in Ammerschwihr aan te
komen, een wijnhuis met 6 ha en biologisch werkt. Daar een wandeling door de wijngaard
maken en de proeverij plaats vindt in de wijnkelder, waar het lekker pruttelt alsof er muziek
wordt gemaakt. Dit alles onder begeleiding van Suzy een jonge enthousiaste gepassioneerde
vrouw met respect voor de natuur. Ook hier proeven we 7 van hun mooie wijnen.

We rijden terug naar Ribeauvillé en op de valreep lopen we bij Jean Sipp naar binnen, een
wijnhuis waar je hun wijnen kunt proeven aan een bar, het is er een gezellige boel en ook
hier werkt de hele familie al generaties lang mee. We proeven hier diverse wijnen, zowel rood
als wit. Het proeven zit erop voor vandaag. We lopen naar ons hotel en maken met z'n alle de
Magnum van Sipp Mack, de Riesling Grand Cru Rosacker 2016 soldaat en drinken met z'n
allen op een mooie proefdag.

Dan is het weer tijd voor het diner bij Restaurant La Flammerie, dat op loopafstand van het
hotel is, we hebben lekker gegeten met goede wijnen. We doen nog een afzakkertje in het
hotel en dan is het bedtijd.

Zondagochtend rijden we naar het toeristische plaatje Riquewihr, we wandelen wat door het
stadje, drinken nog ergens een kopje koffie en besluiten om richting huis te rijden, wat toch
weer 6.5 uur gaat duren.

Al met al een prachtig wijnweekend gehad, mooie wijnhuizen bezocht, vele goede wijnen
geproefd, goed gezelschap, leerzame momenten en voor de tijd van het jaar hadden we
fantastisch zonnig weer en wat een mooie landschappen met de prachtige herfstkleuren!
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